Namen: Henk van Heumen, 66 jaar, directeur HeVeHe BV,
Ineke van Heumen-Oomen, 64 jaar, rentenier

Woonplaats: “Momenteel Heerhugowaard Noord - straks
Heerhugowaard Zuid”.

Jullie hebben recent je huis via Klaver Makelaardij gekocht. Tevreden? “Jazeker,
we zijn heel tevreden. Een goede klantbenadering en een sympathieke
houding. Vooral hun kennis van het buitengebied is erg goed”.

Hoe gaan jullie wonen? ”In een stolpboerderij uit 1889 die helemaal
gerenoveerd is. Beneden 12 x 14 meter met vloerverwarming en boven een
open vide. De kap is nieuw en helemaal geisoleerd. Het huis is voor 90%
naar onze zin; slechts hier en daar een kleine aanpassing. Daarnaast willen
we buiten een goede plek voor onze vier Newfoundlanders en willen we nog
wat kleinvee, zoals kippen, eenden en een paar schapen. We hopen in het
voorjaar van 2011 over te gaan”.

Wat wordt de fijnste plek in huis? Voor Ineke wordt dat de woon-[leefkeuken.

“Met een ronde tafel waar we gezellig met vrienden en de kleinkinderen
kunnen zitten. Met de piano en mijn boeken erbij wordt het echt mijn plek

in huis”. Henk zit het liefst, na zijn drukke werkzaamheden of hobby- en
sportactiviteiten, op de bank in de huiskamer voor de tv met de open haard aan.

Hoe kun je de inrichting van jullie huis noemen? “Romantisch en stijlvol” zegt
Ineke. Henk noemt de sfeer in huis als van een Canadese bergchalet; veel
hout, veel Canadees grenen (pine) en veel houtsnijwerk.

Wat is het mooiste meubelstuk? Henk noemt zonder aarzelen de Engelse Big
Ben klok. Ineke heeft geen speciaal meubelstuk - zij houdt van het geheel.
“Of toch..., het zelfgemaakte bed van Juniper hout” (een Amerikaanse
reuzenspar).

Gouden klus- of inrichtingstip? “Richt je huis in naar je gevoel. Laat je niet
leiden door commercie”.

Favoriete woondecoratie winkel? "Rio Grande op het Noordeinde in Den Haag”.

Voordelen van wonen op het platteland? “Vrijheid en frisse lucht. Je waant je in

de natuur, één met de elementen. Er bestaat ook geen slecht weer, alleen
slechte kleding”.

Nadelen? “Die zijn er niet”!!

Wat is het grootste vooroordeel van wonen op het platteland? “Mensen denken vaak
dat je eenzaam bent op het platteland, maar wij denken dat veel mensen

in de stad eenzaam zijn”. Onbekend maakt onbemind. Maar je moet wel
selfsupporting zijn. “Een missie - een visie - een filosofie; deze lijn zou
iedereen als een rode draad moeten volgen” zegt Henk.

Hebben jullie nog woonwensen? “Nog 25 jaar zonder traplift genieten van ons
nieuwe huis” zegt Henk. Ineke vult aan: “Als we dit huis verkocht hebben
gaan we ons pas echt richten op het sfeervol aankleden van ons nieuwe
huis. Sfeer en eigen identiteit, daar draait het om!”

“Net als voedsel en communicatie, de belangrijkste zaken in het leven”
zegt Henk tot slot.




