
“ruSt, ruImte eN SAAmHOrIGHeID”
Namen: Bert Roeleveld, 50 jaar, freelance 

boekhouder, muzikant en levensgenieter.

Gery Jongejans, 42 jaar, moeder, 

huismanager en parttime interieurstyliste.

Kelly (18), Rick (14) en Fleur (11).

Woonplaats: Hobrede (een dorpje tussen 

Oosthuizen en Purmerend)

Hoe wonen jullie? Wij hebben in het landelijke 

en rustieke Hobrede een vrijstaande 60’er 

jaren woning geheel naar onze zin verbouwd. 

Parel aan de woning is de nieuwe kapberg. 

Daarnaast hebben we de schuur en de rest 

van het huis in dezelfde stijl verbouwd. We 

hebben deze woning in december 2007 via 

Klaver Makelaardij gekocht en we zijn in juni 

2008 gestart met de verbouwing. 

Wat is de fi jnste plek in huis: Beiden kiezen 

voor de keuken. De fi jnste, lichtste en 

gezelligste plek om te zijn met een 

fantastisch uitzicht over de polder.

Hoe kun je de inrichting van jullie huis 

omschrijven: “Landelijk” roept zoon Rik vanuit 

de woonkamer. Gery beaamt dit. Landelijk, 

rustig en veel natuurlijke aardetinten.

Wat is het mooiste meubelstuk: Voor mij is dat 

de buffetkast in de keuken, zegt Gery. Mijn 

vader heeft hem gemaakt zoals ik het wilde. 

Helaas is hij vorig jaar overleden. Daarom 

betekent deze kast heel veel voor mij. Voor 

Bert is zijn gitaar het belangrijkste in huis – 

hij hecht niet zo aan meubels.

Hebben jullie een gouden klus- of inrichtingstip: 

Gebruik je fantasie – niets is onmogelijk. 

Je moet vooral niet te snel denken dat iets 

niet kan. Je kunt namelijk veel meer dan je 

denkt.

Wat is jullie favoriete woondecoratie winkel: 

Dat is absoluut JaSu Woonaccessoires in 

Oosthuizen. Maar we komen ook vaak bij 

Ikea en Loods 5.

Wat zijn de voordelen van het wonen op het 

platteland: Rust, ruimte en een zijn met 

de natuur. Je leeft als het ware met de 

seizoenen. Daarnaast is de saamhorigheid in 

de buurt heel groot.

En wat zijn de nadelen: Dat de kinderen lang 

onderweg zijn naar school. Op de fi ets naar 

Oosthuizen. Maar als het slecht weer is 

worden ze gebracht en gehaald. Het is geen 

pretje om over de dijk te fi etsen met die 

voortjakkerende auto’s om je heen.

Wat is het grootste vooroordeel: Mensen denken 

altijd dat we aan het einde van de wereld 

wonen. Hobrede, wat is dat voor een gat? 

Wat zoek je daar?

Hebben jullie nog woonwensen: Bert wil graag 

nog een studio bouwen in de schuur, waar 

hij zijn creatieve (muzikale) ideeën kan 

ontplooien. Gery wil de stijl die ze binnen 

heeft gecreëerd ook buiten voort zetten.
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