
Namen: Ralph Burgemeestre, 55 jaar, kunst- 

en zorgboer, Ellen Burgemeestre, 51 jaar, 

kunst- en zorgboerin

Woonplaats: Nieuwe Niedorp

Jullie hebben recent je huis gekocht via 

Klaver Makelaardij. Tevreden? Ja, we zijn 

heel tevreden. We hadden onze eigen 

aankoopmakelaar mee en het contact met 

Geert, Anne en vader Cor was prima.

Hoe wonen jullie? “Als een miljonair” zegt 

Ellen. We voelen ons zo rijk, alsof er een 

droom is uitgekomen. We komen uit een 

rijtjeshuis en wonen nu echt buiten op een 

boerderij. We genieten van de openheid, de 

ruimte, de stilte en de geur.

Wat is de fi jnste plek in huis? Op het moment 

voelt alles in huis heerlijk. Maar als ik moet 

kiezen dan is het toch de grote tafel in 

de woonkamer; daar kunnen we met zijn 

tienen aan zitten, zegt Ellen. Ralph vult aan 

dat de serre ook een hele fi jne plek is. 

Hoe kun je de inrichting van jullie huis noemen? 

We wilden oorspronkelijk een landelijke 

Engelse inrichting. Het is wel landelijk 

geworden, maar met Oosterse invloeden.

Wat is het mooiste meubelstuk?

Beiden: “De grote tafel”.

Hebben jullie een gouden klus- of inrichtingstip? 

Hou de ziel van het gebouw intact. Probeer 

om te allen tijde het pand in zijn waarde te 

laten; sfeer en gastvrijheid ben je zelf.

Wat is jullie favoriete woondecoratie winkel? Dat 

zijn er heel veel, zelfs de kringloopwinkel.

Wat zijn de voordelen van het wonen op het 

platteland? De rust, de ruimte, altijd buiten 

en je hoeft je nooit te vervelen. Wij ervaren 

vooral de natuur anders; zelfs slecht weer 

bestaat op dit moment niet voor ons. Ook 

de hartelijkheid van de vorige bewoners van 

het huis heeft ons zeer geraakt. We mochten 

zelfs al klussen toen zij er nog woonden. 

Wat zijn de nadelen? In ons enthousiasme 

hebben we die nog niet ontdekt.

Wat is het grootste vooroordeel? Sommige 

mensen vinden het eng om zo afgelegen te 

wonen. Anderen zien weer dat je altijd aan 

het werk bent en geen moment rust hebt. 

Wij ervaren dit niet zo!

Hebben jullie nog woonwensen? Het huis en de 

tuin moeten nog bij ons gaan horen, maar 

daar vertrouwen we op. Daarnaast hopen we 

dat onze zorgboerderij Hoeve Engelenburgh 

een plek gaat worden waar veel andere 

mensen gaan genieten.  We willen dit geluk 

graag delen.

Voor informatie:

www.engelenburgh.net

Koper in beeld

“Op Hoeve Engelenburgh willen we geluk graag delen”
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